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\VVoorwoord

2021 HET JAAR VAN DE VRIWILLIGER

Dit jaar is uitgeroepen tot Nationaal Jaar van de vrijwilliger, het is maar dat u het weet, maar
ik vermoed niet dat u er meer of minder om slaapt en daar heeft u groot gelijk in!

En toch vraag ik uw aandacht voor dit toch wel bijzondere jaar. Misschien bent u zelf wel
vrijwilliger bij de een of andere organisatie en weet u uit eigen ervaring wat het met u doet
om vrijwilliger te zijn, maar ook om het wellicht in deze bijzondere periode NIET te zijn, niet
te kunnen zijn.

Wat doet deze periode met u als vrijwilliger? Het is niet belangrijk hoor, maar sommigen van
u weten, dat mijn agenda als vrijwilliger behoorlijk gevuld was tot aan de coronacrisis en van
de een op de andere dag LEEG! Dat was wennen, maar vond redelijk snel mijn draai. In de
zomermaanden de agenda weer zo goed als vol voor de resterende maanden van 2020 en
begin oktober weer LEEG. De tweede omschakeling vond ik ingrijpender dan de eerste keer,
kon het moeilijker verwerken.

Ook in de PCOB en breder in de KBO-PCOB zijn heel veel vrijwilligers zeer actief en daar
waren en zijn we heel blij mee. Maar blijven al deze vrijwilligers die nu meer aan zichzelf
toekomen dan voorheen, het werk doen? Pakken zij deze draad weer op? Het is een vraag, die
in ieder geval mij bezig houdt, het antwoord weten we pas na afloop van de crisis. Uiteraard
hoop ik van ganser harte, dat de vrijwilligers die we als PCOB-afdeling Giessenlanden nu
kennen, het werk zullen blijven doen.

In ons bestuur gaan we bespreken of we in deze Nieuwsbrief dit jaar extra aandacht aan onze



vrijwilligers gaan besteden, ze extra in het zonnetje gaan zetten.

In de Bijbel wordt de christelijke gemeente vergeleken met een lichaam, geen lichaamsdeel is
onmisbaar, met elkaar vormen ze het lichaam. Zo ook met onze PCOB-afdeling, met elkaar
vormen we de afdeling en wat staan we te popelen om weer te beginnen en hopelijk doen alle
“lichaamsdelen” weer mee!

mr Arie Slob, voorzitter

Omzien naar elkaar

Jarig in de maand maart

03 maart 75 jaar, mevr. G.B. Versluis van Brederodestraat 35, 4225 RC Noordeloos.
04 maart 89 jaar, mevr. P. Versteeg-Schreuders, Emmalaan 10, 3381 AJ Giessenburg.
06 maart 78 jaar, mevr. T. de Buyn-Middelkoop, Giesenland 14, 44223 MT Hoornaar.
10 maart 79 jaar, dhr. A. Romeijn, Michiel van Loonstraat 3a, 4247 Kedichem

22 maart 75 jaar, dhr. A.W. den Toom, De zes molens 90, 4223 SC Hoornaar.

29 maart 83 jaar, dhr. H. van Leeuwen, Dorpsstraat 93, 3381 AE Giessenburg.

Jubilea
Op 26 januari waren Lo en Annelies Boer, Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV Giessenburg, 25

jaar getrouwd. We willen ze samen met hun kinderen van harte feliciteren en Gods zegen
toewensen voor de komende tijd.

Zieken

9 februari werd de heer W. van Eck, van Hardenbroekstraat 22, 3381 CC Giessenburg,
opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels mocht hij weer thuis komen.

De heer R. Rikkers, Dorpsweg 127, 4223 NH Hoornaar, ontving een uitslag waaruit blijkt dat
hij in de komende tijd behandelingen moet ondergaan.

We wensen alle zieken thuis en elders sterkte en Gods onmisbare nabijheid toe.



Lied

Ga met God en hij zal met u zijn
Jou nabij op al je wegen

Met Zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
Bij gevaar, in bange tijden
Over jou Zijn vleugels spreiden

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In Zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn

Omzien naar elkaar

Weet u in uw omgeving zieken, geeft hen door.

Zijn er jubilarissen laat het ons weten.

Piet en Tera Donk, Neerpolderseweg 72b nr. 47, 3381 JT Giessenburg.

mail: pietentera@hotmail.com. telf.0184-652670.



Uitjes en Bijeenkomsten.

Beste mensen

Wat missen we het onderling contact toch, voor velen is het met de barre
weersomstandigheden helemaal een isolatie aan huis. Maar we wilden wel weer eens een
echte winter met schaatsen op het ijs, en die hebben we dan nu even gehad. Een prachtig
gezicht al die schaatsers in een besneeuwd landschap, wel zonder koek en zopie, en de warme
chocomel, maar dat hadden vele er voor over. Er zit noch geen schot in een bijeenkomst, dus
heb ik weer een greep gedaan in de verhalen doos. Deze keer niet echt gebeurd.

De Vossenstaart.

In een stijve dorpsgemeente in de buurt van Spelonkie,

kwam een piepjong domineetje in zijn pastorie.

"t Was een sympathieke kerel, vol van vuur en temperament.

De gemeente had ’t getroffen, "t had ook anders gekend.

Dominee kon aardig preken, hij kreeg het wel in de slag,

alhoewel er volgens Kleiman, helemaal geen diepte inlag.

“t Is een heel sjieke verschijning, zoals Geldermannus vond.
Dominee durft het raak te zeggen, nam geen blad voor zijn mond.
Zo verliepen enkele weken, de gemeente was tevree,

want in ieder opzicht viel de doom‘nee en zijn vrouw mee.

Op een middag was de doom‘nee weer op huisbezoek gegaan,

en kwam na een paar visites ook bij Willen Ikkes aan.

Willem Ikkes was de nestor van Spelonkies kerkenraad,

ouderling sinds dertig jaren, tien jaar classis deputaat,

recretaris van de zending, voorzitter van de zuivelbond,

secretaris, penningmeester van de school, die nog niet bestond,

in ’t bestuur van B.V.L. en het Oranje comitee

Oh, u merkt ’t wel, die Ikkes was een geweldig heer van Candasee.
Doom‘nee zat bij Ikkes binnen, die beweerde in ’t gesprek,
doom‘nee is in de gemeente zo te zeggen, erg in trek.

Maar het enigste bezwaar was, ( Ikkes vond het zelf ook verkeerd ),
dat de doom*nee in zijn preken nogal rijkelijk fantaseert.

Dan giet ’t meestal boven ’t pettien van de deursnee Spelonkist,
die omdat "t hem boven hoofd giet, en dan de draad van ’t verdere mist.
En als doom‘nee af wil leren, dan koos hij eiers veur zijn geld,
want na karktied word de preke bij de koffie nog verteld.
Doom*‘nee zei, weet je wat Ikkes, als ik mij zo aan ’t spreken ben,
en in ’t vuur kom van mijn rede, ik mijzelf zo moeilijk rem.

Maar, zegt doom‘nee dan lachend, de eerste beste keer,
waarschuw je mij door te kuchen, als ik teveel fantaseer.

Ikkes zegt, das afgesproken, as te erg giet, kuch ik fiks.

Doom‘nee weet dan, het moet minder, de gemeente merk dan niks.



Zo kwam dan de zondagmorgen, doom‘nee preekt ongekend,

over Simson, die drichonderd vossen ’t korenveld in zendt.

Twee aan twee, met brandende fakkel, vastgebonden aan de staart.

En heel duidelijk wordt voor doom‘nee dat aan ’t Spelonkdom verklaart,
kijk zo 'n vossenstaart, zo zei hij, en hij wijst met beider hand, is zo ‘n 70 cm.
Plots klinkt er een kuchje van de ouderlingen kant.

Dat is waar ook, denk de doom ‘nee.

En hij gaat verder: "t kan ook zijn dat de staarten korter waren.

Neem bijvoorbeeld deze lijn ( 50 cm) .

Weer gekuch, een beetje harder.

Doom*‘nee blijft onverstoord.

En, gaat hij verder, nu is het mogelijk, het lijkt mij niet ongehoord.

Dat de vossen, waarvan sprake, in het boek der Richteren,

heel korte staarten hadden, iets van zo‘n 30 cm, maar dat is mis.

Weer gekuch van Willem Ikkes.

“ik herzeg”, zegt doom‘nee kwaad, is dat mis, dan was toch zeker,
zoiets wel de goede maat ( 20 cm).

Weer gekuch van Wilem Ikkes, doom‘nee werd radeloos.

Weet die kerel het dan beter? Hij gaat verder, maar nu boos.

Wij zijn zeker bij de waarheid, "k geloof niet dat ik fantaseer.

Als ik zeg , ze waren zo groot ( 10 cm) , weer gekuch, en nog eens een keer.
Dan draait doom‘nee wanhopig het hoofd naar d‘ ouderlingen rij.

Ikkes kijkt als wil hij zeggen, hebt u het soms tegen mij.

En dan klinkt het van de preekstoel, van het transpireren nat.

Man, denk jij dan dat zo’n vos soms helemaal geen staart meer had.
Ikkes kleurt als een kreeft op ’t kookpunt.

Daar hij bijtijds zijn schuld gevoeld.

En zegt bijna huilend, “doom*‘nee, zo heb ik het niet bedoeld”,

ik mos kuchen ja, omdat ik (en de gemeente giert),

omdat mien tabaksproem deur mien keelgat is gegliert.

Hartelijke groet van Coby Kwakernaak.
Van de Bestuurstafel
Jaarverslag PCOB-afdeling Giessenlanden 2020

Er hebben 2 contactmiddagen plaats gevonden.

In januari spreker hr. Peter Stam over straatnamen en in februari (jaarvergadering) wederom
de hr. Peter Stam over het Bijbelboek Ruth.

De hr. Stam verving in februari de geboekte spreker die wegens ziekte verhinderd was.

Alle geplande contactmiddagen en overige activiteiten hebben dit jaar geen doorgang kunnen
vinden i.v.m. de opgelegde beperkingen m.b.t. de corona-epidemie.

De reeds door de leden gedane betalingen (Paasbuffet, BBQ en jaarreisje) zijn door de
penningmeester teruggestort.

Coby en Meta hebben 22-01 de bijeenkomst Sportakkoord Molenlanden in Bleskensgraaf
bezocht en vz. Arie heeft enige maanden later het bovengenoemde Sportakkoord ondertekend.
Rond de Paasdagen zijn de leden verrast met een zakje paaseitjes en er is namens het bestuur
ter bemoediging een brief overhandigd.

Aan alle leden is het tijdschrift Margriet ter hand gesteld.



De leden die in 2019 met de Museum Plus Bus zijn mee geweest kregen van deze organisatie
een tijdschrift "Tot Zo" aangeboden.

In de decembermaand kregen de leden een kerstkaars met daarop het logo van de PCOB
Giessenlanden.

Van de heer H.L.Wigmans is als belasting invuller afscheid genomen.

De heer Wigmans kon de verplichte bijscholingscursus niet volgen omdat hij niet mag
autorijden. Hij blijft 5 leden op persoonlijke titel assisteren bij het invullen van de
belastingpapieren.

De heer Wigmans kreeg voor zijn jarenlange inzet een boeket bloemen aangeboden.

De heer Casper F. van den Berg heeft zijn redacteurschap van de Nieuwsbrief neergelegd. Hij
heeft als dank bloemen overhandigd gekregen voor al het vele door hem gedane werk.

Zijn opvolger, de heer Floor van der Rhee, heeft zijn werk slechts een paar maanden kunnen
doen. Hij is ons helaas ontvallen op 28 oktober 2020.

De Nieuwsbrief is, zoals altijd, elke maand verschenen, nu onder redactie van de heer Arie
van Noordennen die we bereid hebben gevonden deze taak op zich te nemen.

Het bestuur heeft 3 x vergaderd.
Het "Omzien naar elkaar" heeft dit jaar vnl. bestaan uit contact per telefoon en/of per post.
Per 31-12-2020 was het ledental 204.

Meta de Groot-Nagel, secr.

Van de ledenadministratie

Als eerste nieuwe leden in 2021 mochten we de fam. Schouten,
Taets van Amerongenstraat 6, 3381AZ Giessenburg, begroeten.
Van harte welkom op de PCOB Giessenlanden.

Met vriendelijke groet, Arie de Jong

Website en Facebook van de PCOB

Kijk op de website en Facebook pagina voor nog meer informatie.
Foto's en opmerkingen die u wilt plaatsen geeft u door aan bestuurslid Arie de Jong.

De PCOB website: https://www.pcob-giessenlanden.nl/
en op Facebook: https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden
Van de penningmeester

Het financieel jaarverslag over 2020.



Wanneer u vragen of opmerkingen over de rekening van 2020 of over de begroting 2021 hebt
kunt u mij bellen of mailen dan zal ik u het een en ander toelichten.

Wanneer er geen opmerkingen worden gemaakt, de rekening wordt geacht te zijn
vastgesteld.

De acceptgiro voor de contributie van 2021 hebt u al ontvangen, en velen van u hebben reeds
overgemaakt.

Met groeten van Wim van der Ham

Voorzitter:
Mr. Arie Slob
tel. (0183) 58 13 31

email: mrarieslob@hetnet.nl

Secretaris:
Meta de Groot-Nagel
tel. (0184) 769032

email: mdegrootnagel@gmail.com

Penningmeester:
Wim van der Ham

tel. (0183) 582521, Bankrek. nummer
NLO7 RABO 0130 7175 17

t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden

email: wvdham@hotmail.nl

Leden administratie:
Arie de Jong

Tel. (0184) 634824,



email: jong.terlouw@hetnet.nl
Vaste contactpersoon voor het
plaatsen van berichten en foto’s op
de website:

https://www.pcob-giessenlanden.nl/

en Facebook: pcob.giessenlanden

Leden:
Piet en Tera Donk-Davelaar
tel. (0184) 652670,

email: pietentera@hotmail.com

Coby en Wout Kwakernaak
tel. (0184) 652414, email:

woutencobykwakernaak@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief:
Arie van Noordennen
Tel 06-15480752

Email: a.v.noordennen@gmail.com



